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GEDICHT 

 

Kom 

als je moe bent 

Kom 

als je dorst hebt 

Kom  

drink het levend water 

Kom  

dit water geeft kracht 

Kom  

je zal prachtig bloeien 

Kom 

de Geest laat groeien 

Kom  

dieper laat genade stromen 

Kom 

Jezus heeft de prijs betaald 
 

 

VAN DE REDACTIE   nr. 4   jaargang 46 

Een RDD vol mooie terugblikken en nieuws. Uitnodigingen voor 
diverse activiteiten. Kortom veel leeswerk met mooie foto’s 
tussendoor.  
 

Inleveren kopie voor de volgende Rondom de Doper (5 juli-15 
augustus) vóór 23 juni aanstaande. Nr 5 wordt bezorgd tussen 2-4 
juli. Kopie naar petra.reus@sintjandedoper.nl 
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Pastoor Bruno Sestito pastoorbruno@sintjandedoper.nl 
 

Parochiesecretariaat dins-, donder- en vrijdagmorgen open van 9.00 tot 
12.00 uur secretariaat@sintjandedoper.nl  
bankrekening parochie NL 95 RABO 034.66.00.200 
 

Kloosterhof beheer iedere morgen aanwezig van 9.30 tot 12.00 uur 
tel. 06-38664309, infokloosterhof@sintjandedoper.nl 
 

Parochiecoördinator 
Petra Reus, tel. 06-22021748, petra.reus@sintjandedoper.nl 
 

R.K. kerkhof beheerder dhr. D. Bruijn, tel. 0226-341244,  
kerkhof@sintjandedoper.nl 
 

Bezoekgroep en Hart voor Ouderen Ria Vlaar, tel. 0226-755346.  
 

Uitvaartverzorgster van uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk 
Mw. L. Rezelman, tel. 06-53427129 
 

Rouwondersteuning Mw. M. Beers, tel. 06-52212676 
 

Rondom de Doper per jaar: € 16,00  
bankrekening abonnement RDD: NL 14 RABO 0156 4674 96 
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PASTOOR BRUNO AAN HET WOORD   
 

Beste parochianen, 
 

Dinsdag 13 mei jl. schreef ik dit artikel, 
vol herinnering aan wat deze dag of deze 
datum in mei voor mij kan betekenen. De 
datum 13 mei is verbonden aan de eerste 
verschijning van onze Moeder de Maagd 
Maria in 1917 in Fatima aan de drie herdertjes Lucia, Jacinta en 
Franciscus. Op 13 mei, 4 jaar geleden, heb ik de uitvaart van mijn 
vader gedaan. Mijn vader was een Maria-vereerder. En dan te 
ervaren dat hij op deze dag begraven werd bevestigt mij nogmaals 
dat wij met de Hemel verbonden zijn. Ik vind het ook bijzonder dat 

hij op 12 mei overleden is, de dag van 
één van zijn favorieten Heiligen en ook 
van mij. Op deze dag vieren de 
Franciscanen namelijk de gedachtenis 
van H. Leopold Mandic. 
 

Tien jaar geleden, ook op de dertiende 
mei, hoorde ik van Mgr. Punt dat ik 
vanaf 1 juni de nieuwe pastoor van 
Langedijk zou worden. Met verbazing 
en vol dankbaarheid vroeg ik mij af 
waar Noord-Scharwoude wel zou 
liggen. En hoewel ik hier door jaren 
heen vanuit Nieuwe Niedorp langs 

reed kon ik niet voor de geest halen waar de kerk stond. Ik herinner 
mij nog steeds de indruk die ik kreeg toen ik in de nacht in mijn 
eentje hier langs kwam rijden. Ik kon gewoon niet geloven dat ik de 
nieuwe ‘herder’ van de ‘Kathedraal van het Noorden’ zou worden. 
Na tien jaar kijk ik hierop met een dankbaar gevoel terug. In deze 
jaren zijn er wel vele dingen gebeurd die ons er toe gebracht hebben 
om elkaar beter te leren kennen en te proberen samen te zijn voor 
ons Geloof en onze kerk.  
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Met dankbaarheid wil ik 
terugblikken aan de 
gehele Vastentijd; hoe 
deze begonnen is met 
de buitengewoon 
drukbezochte viering 
van Aswoensdag met 
vele jongeren, en hoe 
dit tot de dag van 
vandaag ook 
doorgegaan is met alle 
vieringen. De ‘Stabat 
Mater’ van Pergolesi op vrijdagavond 11 april heeft ons zeker 
geholpen om met de goede geest alle vieringen die hierna zouden 
volgen mee te beleven. Ontroerend was de viering van Palmzondag 
op zaterdagavond in onze kapel. Met de begeleiding van het koor 
‘ToKeTo’, het Paasverhaal en de actieve deelname van de 
verschillende parochianen leek het alsof wij in Jeruzalem waren. Ik-
zelf had moeite om de tranen te bedwingen. Hetzelfde gevoel bleef 
tijdens de viering van Witte Donderdag; en de Kruisweg en de 
Kruisverheffing op Goede Vrijdag. Op woensdagavond zijn wij met 
een groep van 19 parochianen naar de Chrisma-mis in Haarlem 
gegaan, waar de Oliën werden gezegend door Mgr. Hendriks; en wij 
als priesters mochten onze belofte van gehoorzaamheid 
hernieuwen. 
Een ander verhaal was op Palmzondagochtend, waarbij Caroline met 
haar trommel de kinderen begeleidde tijdens hun tocht met de 
versierde Palmstokken. Juf Thea heeft samen met Sara geholpen om 
van deze ‘droevige’ viering een voorproefje van de vreugde van 
Pasen te maken. Deze explosie van vreugde hebben wij zeker 
meegemaakt tijdens de Paaswake waar het Ritmisch Koor ons hielp 
om onze blijdschap ook zingend te mogen uiten. Dezelfde vreugde 
mochten wij ook op de Eerste Paasdag uitdragen, vooral op het 
moment dat het Herenkoor de ‘Sequentie’ driestemmig ging zingen. 
Wat een vreugde en emotie! Christus is waarlijk verrezen! Alleluja, 
Alleluja! Met hetzelfde enthousiasme waren wij de viering van de 
Tweede Paasdag met ‘Kadans’ begonnen, toen wij te horen kregen 
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dat onze paus Franciscus overleden was. Wat een paniek! Ik was wel 
van de kaart! Ik wist niet 
hoe ik in de viering verder 
zou moeten gaan. Maar het 
geluid van de rouwklokken 
tijdens de stilte in de kerk 
en de betrokkenheid van 
iedereen heeft mij de 
kracht gegeven om verder 
te gaan, overtuigd dat onze 
Paus nu zijn Pasen in de 
Hemel aan het vieren was. 
Op die ochtend keek ik ook 
naar alle medepelgrims die 
in de kerk zaten en met wie 
wij samen vijf maanden 

geleden in Rome waren. Ik werd door gevoelens van emotie, 
dankbaarheid en vreugde getroffen. Welk EER hebben wij gehad als 
parochie om hem te ontmoeten. En een aantal van ons hebben ook 
met hem gesproken. 
Moge hij rusten in vrede!  
 

Zondag 4 mei was een 
grote feestdag voor onze 
parochie. Negen 
jongeren hebben het 
sacrament van de Doop 
en van de Eerste Heilige 
Communie ontvangen. 
Een ontroerende en 
dankbare viering. Wat 
een Genade! Dat wij als 
parochie vandaag de dag 
dit mochten beleven! Het 
is wel een Gods geschenk! Ik was wel onder de indruk, want hoewel 
de kerk goed bezocht was met vele jongeren en jonge gezinnen die 
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niet bij de kerk betrokken zijn, heeft de stilte en het meeleven deze 
viering getekend.  
Ik wil jullie bedanken voor jullie gebed, want als wij dit mogen 
beleven is het mede te danken ook aan júllie gebed. 
Op donderdag 8 mei, de dag van onze Moeder de Maagd Maria van 
de Rozenkrans van Pompeii, in de beurt van Napels, kregen wij met 
blijdschap te horen dat wij een nieuwe Paus zouden hebben. 
Alleluja! Welkom paus Leo XIV onder ons en wij verzekeren hem ons 
gebed. 
Komende 25 mei zullen 11 kinderen hun Eerste Heilige Communie 
ontvangen; en Deo volente zullen 14 jongeren van verschillende 
leeftijden op 20 juni het sacrament van het Vormsel ontvangen. Wij 
hopen en bidden dat wij vóór die datum nog 7 volwassen kunnen 
dopen zodat óók zij op 20 juni door Mgr. Hendriks bevestigd kunnen 
worden in ons Geloof. 
VERTROUW OP GOD! Hij verricht wonderen in ons leven. 
Eén van deze wonderen is dat ik op 29 mei 2010 door Mgr. Punt tot 
priester werd gewijd, op de dag die wij toen de gedachtenis van onze 

Moeder de Maag Maria 
t’Nood vierden, en dat ik 
ook na bijna 25 jaar dat ik 
hier in Nederland woon, 
dankbaar en blij ben. 
Moge op zondag 8 juni het 
Hoogfeest van Pinksteren 
de Heilige Geest ons allen 
bemoedigen, inspireren 
en ervaren hoe wij in de 
naam van de Verrijzen 
Jesus Zijn Kerk hier op 
aarde vormen. 
Gods zegen en Maria 
bescherming  
Bid voor mij  
 
Pastoor Bruno Sestito 
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EVEN BIJPRATEN 

• We hebben afgelopen maand afscheid genomen van Dave Nan 
en Cees van der Molen. Wij wensen hun nabestaanden sterkte.  

• We mochten ook nieuwe parochianen welkom heten, Lorenzo 
Deiana, Liam Farerell, Annaroos Maria Lopez, Arshida Maria 
Delfani, Jeroen Melchers, Xarissa Maria Lopez Diaz, Viggo 
Ettema, Mikela Toohmasi en Raphael Deiana. Zes van hen zijn 
op zondag 4 mei jl. gedoopt. Lieve en Maryse de Vrede en 
Beaudine Molenaar zijn op 18 mei gedoopt. 

• Wist u dat uw financiële bijdragen voor de kerk fiscaal 
aftrekbaar zijn? En dat over uw bijdragen geen schenkings- of 
successierecht hoeft te worden betaald? 

• Elke donderdagmorgen half 10 is er een eucharistieviering in de 
kapel in Kloosterhof, onder de naam ‘Hart voor Ouderen’. Na 
afloop is er tot 11 uur koffiedrinken in de zaal, waarbij we elkaar 
kunnen ontmoeten.  

 Misschien ook iets voor u? 
- Goede stoelen en een prettige temperatuur in de kapel; 
- trio Tokéto zingt elke week in de viering; 
- hulp van gastvrouwen bij de entree en de garderobe; 
- als u in een rolstoel zit wordt daar ruimte voor gemaakt; 
- als u vervoer nodig hebt om naar Kloosterhof te komen 

zoeken we naar een oplossing.  
      Kom er gerust bij donderdagochtend, u bent van harte welkom! 
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ZIEKENDAG 2025 

 

 
Donderdag 3 juli a.s. wordt de Ziekendag in Kloosterhof gehouden, 
tijdens Hart voor Ouderen in de grote zaal.  
9.30 uur Eucharistieviering met gelegenheid om het sacrament van 
de ziekenzalving te ontvangen. 
Aansluitend koffie met wat lekkers, een muzikale verrassing en tot 
slot een gezamenlijke lunch. Afsluiting om 13.00 uur.  
 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent welkom! Graag de gegevens  
invullen en inleveren bij het parochiesecretariaat  vóór 20 juni.  
 
Naam……………………………………………………………………….. 
 
Adres………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer………………………………………………………. 
 

O  ik geef mij op voor de gehele Ziekendag 
O  ik ga voor de lunch naar huis 
O              ik wil graag opgehaald worden 
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BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS (1936-2025) 
 

Ter gelegenheid van de 33ste Wereldziekendag, 11 februari 2025 
 

“De hoop wordt niet teleurgesteld” (Rom. 5, 5) 
en maakt ons sterk in de beproeving” 

 

Geliefde broeders en zusters,  
Wij vieren de 33ste 
Wereldziekendag in het Jubeljaar 
2025, waarin de Kerk ons uitnodigt 
om “pelgrims van de hoop” te 
worden. Hierbij begeleidt ons het 
Woord van God dat via de heilige 
Paulus ons een boodschap van 
grote bemoediging geeft: “De 
hoop wordt niet teleurgesteld” 
(Rom. 5, 5), wat meer is, het 
maakt ons sterk in de beproeving.  

Het zijn troostende woorden die echter vooral bij wie lijdt, enkele 
vragen oproept. Bijvoorbeeld: hoe sterk te blijven, wanneer wij 
fysiek getroffen worden door zware, invaliderende ziekten, die 
behandelingen vereisen waarvan de kosten onze mogelijkheden 
misschien ver te boven gaan? Hoe dat te doen, wanneer wij behalve 
ons lijden het lijden zien van degene die van ons houdt en die zich, 
hoewel hij ons nabij is, zich machteloos voelt om ons te helpen? In al 
deze omstandigheden voelen wij de behoefte aan een steun die 
groter is dan wij: ons staat de hulp van God ten dienste, zijn genade, 
zijn voorzienigheid, de kracht die de gave van zijn Geest is (vgl. 
Catechismus van de Katholieke Kerk, 1808).  
Laten wij dan een ogenblik stil blijven staan om na te denken over de 
aanwezigheid van God die wie lijdt, nabij is, in het bijzonder bij drie 
kenmerkende aspecten van die nabijheid: ontmoeting, gave en 
samen delen.  
 

1. Ontmoeting. Wanneer Jezus de tweeënzeventig leerlingen 
uitzendt (vgl. Luc. 10, 1-9), spoort Hij hen aan tegen de zieken te 
zeggen: “Het Rijk Gods is u nabij” (v. 9). Dat wil zeggen, Hij vraagt om 
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ook in de ziekte, hoe pijnkijk en moeilijk ook, de gelegenheid voor 
een ontmoeting met de Heer aan te grijpen. Als wij tijdens een ziekte 
immers enerzijds heel onze - fysieke, psychologische en geestelijke - 
broosheid als schepsel voelen, ervaren wij anderzijds de nabijheid en 
het medelijden van God, die in Jezus ons lijden heeft gedeeld. Hij 
laat ons niet in de steek en verrast ons vaak met de gave van een 
vasthoudendheid waarvan wij nooit gedacht hadden dat wij die 
zouden hebben en die wij alleen nooit zouden hebben gevonden.  
Ziekte wordt dan een gelegenheid voor een ontmoeting die ons 
verandert, de ontdekking van een onwankelbare rots waaraan wij 
ons kunnen vastklampen om de stormen van het leven onder ogen 
te zien: een ervaring die ons, ondanks wat we opofferen, sterker 
maakt, omdat wij ons er meer van bewust worden dat wij niet alleen 
zijn. Daarom zegt men dat pijn altijd het mysterie van het heil met 
zich meedraagt, omdat zij laat voelen dat de vertroosting die van 
God komt, nabij en echt is, zodat “men de volheid van het evangelie 
met al zijn 
beloften en leven 
leert kennen” (de 
heilige Johannes 
Paulus II, 
Toerspraak tot de 
jongeren, New 
Orleans, 12 
september 1987).  
 

2. En dit brengt ons tot het tweede aanknopingspunt ter 
overweging: de gave. Men realiseert zich immers anders nooit zoals 
bij het lijden dat iedere hoop van de Heer komt en dat het daarom 
vóór alles een gave is die ontvangen en gekoesterd moet worden, 
daarbij overeenkomstig de mooie uitdrukking van Madeleine Delbrê 
“trouw aan de trouw van God” blijvend (vgl. De hoop is een licht in 
de nacht, Vaticaanstad 2024, Voorwoord). Alleen in de verrijzenis 
van Christus vindt overigens iedere bestemming van ons zijn plek 
aan de oneindige horizon van de eeuwigheid. Alleen van zijn Pasen 
komt de zekerheid dat niets, “noch de dood noch het leven, noch 
engelen noch boze geesten, 
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noch wat is noch wat zijn zal, en geen macht in den hoge of in de 
diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods” (Rom. 8, 38-39). En uit deze “grote hoop” komt 
iedere andere lichtstraal voort waarmee wij de beproevingen en de 
hindernissen van het leven kunnen overwinnen (vgl. Benedictus XVI, 
encycl, Spe salvi, 27.31). En dat niet alleen, de Verrezene is ook 
samen met ons op weg, omdat Hij onze tochtgenoot wordt zoals bij 
de leerlingen van Emmaüs (vgl. Luc. 24, 13-53). Net als zij kunnen 
ook wij met Hem onze ontsteltenis, onze zorgen en onze 
teleurstellingen delen, kunnen wij naar zijn Woord luisteren, dat ons 
verlicht en ons hart in vuur en vlam zet, en Hem herkennen die 
aanwezig is bij het breken van het Brood, en in zijn bij ons zijn, ook al 
is dat binnen de grenzen van het heden, “het hiernamaals” begrijpen 
dat door zo dichterbij te komen, ons weer moed en vertrouwen 
geeft.  
 

3. En zo komen wij tot het derde aspect, dat van het samen delen. 
De plaatsen waar wordt geleden, zijn vaak plaatsen waar samen 
wordt gedeeld, waar wij elkaar verrijken. Hoe vaak leren wij aan het 
ziekbed van een zieke hopen! Hoe vaak leren wij geloven, wanneer 
wij iemand die lijdt, nabij zijn! Hoe vaak ontdekken wij de liefde, 
wanneer wij ons buigen over iemand die in nood is! Dat wil zeggen, 
wij realiseren ons dat wij voor elkaar, “een engel” van hoop, een 
boodschapper van God zijn, allen tezamen: zieken, artsen verplegers 
en verpleegsters, familieleden, vrienden, priesters, mannelijke en 
vrouwelijke religieuzen; daar waar wij zijn: in de gezinnen, in de 
poliklinieken, in de verzorgingstehuizen, in de ziekenhuizen en in de 
klinieken.  
En het is belangrijk de schoonheid en de draagwijdte te beseffen van 
deze ontmoetingen van genade en te leren ze vast te leggen in de 
ziel om ze niet te vergeten en in het hart te bewaren: de vriendelijke 
glimlach van een werker in de gezondheidszorg, de dankbare en 
vertrouwvolle blik van een patiënt, het begripvolle en zorgzame 
gezicht van een dokter of een vrijwilliger, het gezicht vol van 
verwachting en bezorgdheid van een echtgenoot, een kind, een 
kleinkind of een dierbare vriend. Het zijn allemaal lichtjes die men 
moet koesteren en die in het duister van de beproeving niet alleen 
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kracht geven, maar de ware smaak van het leven leren kennen in de 
liefde en de nabijheid (vgl. Luc. 10, 25-37).  
Geliefde zieken, geliefde broeders en zusters die de lijdenden uw 
bijstand verleent, in dit Jubeljaar hebt u meer dan ooit een 
bijzondere rol. Uw samen op weg zijn is immers een teken voor 
allen, “een loflied op de menselijke waardigheid, een lied van hoop” 
(bul Spes non confundit, 11), dat veel verder klinkt dan alleen in de 
kamers en de bedden van de zorgcentra waar u zich bevindt, door in 
de liefde “de harmonieuze samenwerking van heel de maatschappij” 
(ibid.) te stimuleren en aan te moedigen in een harmonie die soms 
moeilijk te verwezenlijken is, maar juist daarom zeer teder en sterk, 
in staat om daar licht en warmte te brengen waar daar het meest 
behoefte aan is.  
Heel de Kerk dankt u hiervoor! Ook ik doe dit en bid voor u, u 
toevertrouwend aan Maria, Heil van de zieken, met de woorden 
waarmee zoveel broeders en zusters zich in nood tot haar hebben 
gericht:  
 

Tot u nemen wij onze toevlucht, wees onze bescherming, 
heilige Moeder van God,  wijs onze gebeden niet af, als wij in nood 
zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende 
Maagd.  
 

Ik zegen u met uw families en uw dierbaren en vraag u alstublieft 
niet te vergeten om voor mij te bidden.  
Rome, Sint-Jan van Lateranen, 14 januari 2025 FRANCISCUS  

 

 
Uitvaart van paus Franciscus 
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HABEMUS PAPAM! 

WELKOM, PAUS LEO XIV! 
Met vreugde hebben we 
kennis genomen van de 
keuze van de nieuwe paus. 
Van harte heten we paus 
Leo XIV welkom en 
beloven hem ons gebed en 
onze steun. We zijn dank-
baar dat de kardinalen zo 
snel tot een keuze konden 
komen, een teken van 
grote eenheid. Heel bij-
zonder dat we zeer bin-
nenkort, op 25 mei, kardi-
naal Parolin mogen 
verwelkomen, die het 
conclaaf heeft voorge-
zeten. 
 

Co-kathedraal 
Ons bisdom heeft onlangs 
met kardinaal Robert 
Francis Prevost te maken gehad, omdat hij degene is die de verhef-
fing van de Sint Nicolaasbasiliek tot co-kathedraal heeft behandeld.  
 

Bisdomgrenzen 
Ook een ander punt, de regeling van de bisdom grenzen met inslui-
ting van de polders werd door hem goed en voortvarend gedaan. 
Daarover heb ik overleg gehad met - toen - karidnaal Prevost en dat 
was zakelijk en effectief. 
 

Internationale achtergrond  
Kardinaal Prevost is een Amerikaan met een vader die Franse en Ita-
liaanse wortels heeft en een moeder met een Spaanse achtergrond. 
Zelf heeft hij lang in Peru gewerkt, ook als bisschop, en als Generaal 
van zijn orde in Rome. De laatste tijd was hij prefect van het Dicaste-

https://www.arsacal.nl/nieuws/2025/20250508_leoxiv-xl.jpg
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rie voor de bisschoppen, 
dat onder meer de bis-
schopsbenoemingen voor-
bereidt. In die capaciteit 
had hij wekelijks een 
overleg met paus Francis-
cus. Hij is dus wel 
Amerikaan maar met een 
heel internationale achter-
grond. 
 

Canonist 
Hij is een goed en bekend 
canonist (deskundige in het canoniek recht), die regelmatig heeft ge-
publiceerd en dit vak heeft gedoceerd. Ook dat is belangrijk voor de 
kerk nu er veel veranderingen zijn doorgevoerd, die echter canoniek 
goed moeten worden afgewogen. We mogen van hem verwachten 
dat hij de rechtszekerheid binnen de kerk zal bevorderen. Dat is 
goed en belangrijk. Ook voor de toepassing van synodaliteit zal deze 
achtergrond heel belangrijk zijn. 
 

Dialoog 
In zijn eerste toespraak legde de nieuwe paus een nadruk op de 
vrede, de dialoog met alle volkeren en openheid voor alle mensen en 
stond hij op hartelijke wijze stil bij zijn voorganger, paus Franciscus, 
die hij eerde. Het is duidelijk dat hij de missie van de kerk naar de 
wereld toe van groot belang vindt. 
 
We danken God die ons deze nieuwe herder heeft gegeven en 
wensen paus Leo XIV alle zegen toe! Wij bidden voor het welslagen 
van zijn pontificaat. 
 

8 mei Mgr. Dr. J. Hendriks 

 
 

https://www.arsacal.nl/nieuws/2025/20250508_leoxiv2-xl.jpg
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CITAAT VAN PAUS LEO XIV 
 

"Broeders, zusters... Ik spreek tot u, vooral tot hen die niet meer 
geloven, niet meer hopen, niet meer bidden, omdat zij denken dat 
God is weggegaan. Voor hen die genoeg hebben van schandalen, van 
machtsmisbruik en van de stilte van een Kerk die soms meer op een 
paleis lijkt dan op een thuis. Ik was ook boos op God. Ook ik heb 
goede mensen zien sterven, kinderen zien lijden, grootouders zien 
huilen zonder medicijnen. En ja… er zijn dagen geweest dat ik bad en 
alleen een echo hoorde. Maar toen ontdekte ik iets: God schreeuwt 
niet. God fluistert. En soms fluistert het vanuit de modder, vanuit de 
pijn, vanuit een oma die je voedt zonder dat je zelf iets hebt. Ik ben 
niet gekomen om u een perfect geloof aan te bieden. Ik wil je 
vertellen dat geloof een reis is door stenen, plassen en onverwachte 
knuffels. Ik vraag niet dat je alles gelooft. Ik vraag u de deur niet te 
sluiten. Geef een kans aan de God die zonder oordeel op je wacht. Ik 
ben slechts een priester die God zag in de glimlach van een vrouw 
die haar zoon verloor... en toch kookte ze voor anderen. Dit heeft mij 
veranderd. Dus als je gebroken bent, als je niet gelooft, als je de 
leugens zat bent... kom toch maar. Met je boosheid, je twijfels, je 
vieze rugzak. Niemand zal u hier om een VIP-kaart vragen. Want 
deze kerk zal, zolang ik leef, een thuis zijn voor de daklozen en een 
toevluchtsoord voor de vermoeiden. God heeft geen soldaten nodig. 
Hij heeft broers nodig. En jij, ja, jij... "Jij bent er één van."  

Leo XIV 
(Robert Prevost) 
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LEER ONZE HEILIGE KENNEN 

HEILIGE LEOPOLDO MANDIC 
LEOPOLD MANDIC werd geboren in 
Herceg-Novi op 12 mei 1866, als elfde 
van twaalf kinderen in het vroom en 
hardwerkend Kroatisch gezin van Peter 
Mandic en Charlotte Carevic. Bij het 
doopsel ontving hij de naam Bogdan 
Johannes. 
Reeds als kind gaf Bogdan blijk van een 
sterk karakter, maar ook van een 
onmiskenbare vroomheid, van een 
adellijke ziel en inzet op school. Hij 
voelde zich al vlug geneigd tot het 
religieuze leven. 
In Herceg-Novi waren in die tijd 
Kapucijnerpaters dienstig uit de provincie Veneta en in Bogdan rijpte 
de beslissing om in te treden in de Orde van de Kapucijnen. Hij ging 
eerst naar het seminarie van Udine en daarna op 2 mei 1884 kreeg 
hij in Bassano del Grapa (Vicenza) op 18-jarige leeftijd het religieus 
habijt, de nieuwe naam  broeder Leopold en oefende hij zich in de 
regel en een leven volgens de geest van de H. Franciscus van Assisi. 
Hij deed studies van filosofie en theologie in Padua en Venetië, waar 
hij in de basiliek Madonna della Salute  – op 20 september 1890 
priester gewijd werd. 
Sinds 1887 voelde broeder Leopold zich meerdere keren en 
“duidelijk” geroepen om de eenheid te bevorderen tussen de 
afgescheiden oosterse christenen en de katholieke Kerk. Maar hoe 
die roeping waarmaken? Door zijn zwakke lichamelijke conditie en 
een spraakgebrek kon hij zich niet aan prediking wijden. De oversten 
bestemden hem daarom voor dienstbaarheid aan de zielen, door het 
ambt van de verzoening. Hij werd biechtvader in verschillende 
steden: Venetië, Zara, Bassano del Grappa, Thiene in het heiligdom 
Madonna dell’Olmo en vanaf oktober 1909 in Padua. In 1923 werd 
hij overgeplaatst naar Rijeka, maar na enkele weken kreeg hij na 
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herhaald aandringen van de inwoners van Padua, het bevel terug te 
keren naar hun stad, waar hij bleef tot zijn dood op 30 juli 1942. 

Daar in zijn enge cel-biechtstoel bleef 
hij talloze penitenten ontvangen, 
luisterde geduldig, moedigde hen aan 
en troostte hen, en bracht zo Gods 
vrede in de zielen en verkreeg ook 
genaden. In winterse kou en de 
afmattende zomer, zonder vakantie, 
gekweld door verschillende ziekten, 

bleef hij tot de laatste dag ten dienste van de zielen en werd zo een 
ware martelaar van de biechtstoel. 
Hij deed dat alles echter vanuit wat hij de eerste zending van zijn 
leven noemde: nuttig zijn voor zijn volk en voor de eenheid van de 
Kerken. Omdat hij zich niet had kunnen geven voor het apostolaat 
onder de gescheiden oosterse broeders, deed hij meerdere malen de 
gelofte om alles – gebed, lijden, ambt, leven – voor dit doel te 
offeren. Daarom had hij besloten in elke ziel die naar hem vroeg, 
“zijn Oosten” te zien. 
Maar dit verminderde in hem niet het verlangen om zijn volk te 
dienen ook door lichamelijke aanwezigheid. Op een dag zei hij tot 
een vriend: “Vraag de gezegende Meesteres mij de genade te 
verlenen dat na mijn zending in Padua, mijn arm gebeente onder 
mijn volk mag gedragen worden voor het welzijn van de zielen. Uit  
Padua kan ik nog niet ontsnappen; ze willen mij hier, maar ik ben als 
een vogel in een kooi: mijn hart is altijd aan de andere kant van de 
zee”. 

 Dit maakte deel uit van 
het offer waarom pater 
Leopold het verdient 
beschouwd te worden als 
één van de grote 
voorlopers en apostelen 
van de oecumene. Toen hij 
leefde bleef zijn zending 
verborgen; nu verschijnt zij 
groots ten overstaan van de hele Kerk. De zalige Leopold wijst de 
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weg van de eenheid van alle christenen, die een weg is van offer en 
gebed opdat “allen één zijn” (Joh 17,21). 
 

Zalig- en heiligverklaring 
In 1946 begon de voorbereidende fase voor de zaligverklaring. Op 1 
maart 1974 volgde het decreet over de heldhaftigheid van de 
deugden van de dienaar Gods en op 12 februari 1976 het decreet 
over de wonderen die aan zijn voorspraak worden toegeschreven. 
Tenslotte kwam de dag van de plechtige zaligverklaring door Paulus 
VI, de paus van het Tweede Vaticaans Concilie en de oecumene. Op 
2 mei 1976 werd hij door Paulus VI zalig verklaard. 
Vier omstandigheden maken de heiligverklaring bijzonder treffend: 
ze gebeurde in het Heilig Jaar van de Verlossing; toen de 
bisschoppensynode rond “Verzoening” gaande was; op 16 oktober 
1983, een dag die samenviel met de vijfde verjaardag van de 
pauskeuze van Johannes Paulus II en ook de 25e verjaardag van 
diens bisschopsambt. (Bron: website van de Heilige Stoel) 
(bij de vertaling 
bijgestaan door de gem. 
Maranatha, waarvoor 
dank) 
 
Als gevolg van de 
bombardementen 
tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, werden 
de kerk en een deel van 
het klooster, waar 
Kapucijnbroeder Leopoldo woonde, vernietigd, maar zijn cel en de 
biechtstoelen bleven ongedeerd. Hij had dit voorspeld voor zijn 
dood, zeggende: "De kerk en het klooster zullen getroffen door de 
bommen, maar niet deze kleine cel. Hier beoefende God zoveel 
Barmhartigheid voor de mensen, het moet als een monument voor 
Gods goedheid bewaard blijven." (bron: Wikipedia)  
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SOBERE MAALTIJD 

 
In de vastentijd waren er weer 
verschillende sobere maaltijden. Op 
o.a. 26 maart was dit in Kloosterhof 
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Geniet van koffie, thee en vers 

gebak 
   

    

Het Rad van Fortuin, win 

prachtige prijzen 

 

 

Haal een prachtige bos bloemen 
 
 

 

Diverse spelletjes in het circuit 
 
 

 

Beklim de kerktoren voor een 

prachtig uitzicht (vanaf 12.00 

uur) 

 

Donderdag 29 mei 2025 vanaf 11:00 uur. 

 

een kopje koffie drinken, een gokje 

wagen of een bos  bloemen kopen? 
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE 

Ziekendag 2025  
Op donderdag 3 juli zullen we in de grote zaal van Kloosterhof de 
jaarlijkse Ziekendag houden, waarbij u het sacrament van de 
ziekenzalving kunt ontvangen. 
Het sacrament van de ziekenzalving is bedoeld om bemoediging te 
geven aan ieder die daar behoefte aan heeft, in welke levensfase 
men ook verkeert. Dit sacrament kan een priester meerdere keren in 
iemands leven toedienen. Niet alleen als men op het punt staat te 
overlijden, zoals velen denken! 
Gods genade als hulp om staande te blijven in de soms pijnlijke 
werkelijkheid van het leven.  
Mogen wij u dit jaar begroeten en doet u mee? U bent van harte 
uitgenodigd.  
Vul het opgaveformulier (staat in deze RDD) in en lever het voor 20 
juni in bij het parochiesecretariaat. 
 

De 52ste editie van de 40MM   
– de gezelligste sponsorwandeling in 
West-Friesland!  
 

De 40MM (40.000 meter mars) is de 
gezelligste sponsorwandeling in West-
Friesland. Het doel is om verschillende 
projecten te ondersteunen in de minder 
ontwikkelde landen.  
 

Wandel je ook mee op zaterdag 31 mei 
2025? 
De digitale inschrijving is via onze website www.40mm.nl!  
Daar vind je ook alle informatie over de routes van dit jaar en 
natuurlijk een overzicht van alle projecten die we ondersteunen. 
We zien je graag langs onze kraam komen  op zaterdag 31 mei a.s. 

Hartelijke wandelgroet, 
Missie comité 

 
 

http://www.40mm.nl/
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Nieuws van het Missie-commite 
In de Vastentijd waren er twee acties om geld in te zamelen voor 
goede doelen. 
De eerste actie begon met de vastenzakjes. Het doel was dit jaar 
“een beter bestaan voor de vrouwen in Oeganda”. Een gift voor dit 
doel kon gegeven worden door geld over te maken naar het 
gironummer van Vastenactie, dat op het zakje vermeld stond. Ook 
kon het zakje in een van de kisten achter in de kerk worden gedaan. 
De opbrengst van deze zakjes is €412,12 euro. Hiervoor hartelijk 
dank. 
De tweede actie waren de sobere maaltijden. 
Zes woensdagen in de vastentijd werd er om 18.00 uur een sobere 
maaltijd gegeten. Samen met de mensen van de Trefpuntkerk in 
Broek op Langedijk en de Allemanskerk in Oudkarspel. 
Elke week waren rond de 40 mensen aanwezig. Iedere kerk had zijn 
eigen goede doelen bepaald. Het waren steeds heel gezellige 
maaltijden. De totaalopbrengsten werden bij elkaar opgeteld en 
door 3 gedeeld. 
Zo kreeg iedere kerk € 442,20. Ons doel was dit jaar pater Kraakman. 
Toen de maaltijden al begonnen waren, kregen we bericht dat hij 
naar Nederland terug zou komen. We vonden het een goed idee om 
het hem te sturen, zodat hij nog een laatste keer de mensen in Kenia 
kan helpen in hun nood. 
 
Mededeling van bezoekgroep Sint Jan de Doper 
We hebben goed nieuws! 
In februari deden we een oproep voor nieuwe vrijwilligers die 
namens de parochie op bezoek willen gaan bij parochianen die ziek 
zijn of om andere redenen behoefte hebben aan bezoek. En dat 
heeft resultaat gehad.  
De bezoekgroep is uitgebreid met 4 nieuwe leden, zodat we nu goed 
in staat zijn onze taak uit te voeren. Ook als er meer aanmeldingen 
komen van mensen die graag bezocht willen worden.  
Bent u ziek of alleen en heeft u behoefte aan contact? Of kent u een 
parochiaan die wel wat aandacht kan gebruiken? Ook als iemand in 
een revalidatie-instelling of verpleeghuis is opgenomen, komen we 
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op bezoek als dat gewenst is. Schroom niet om aan de bel te trekken, 
we zijn er voor u.  
 

Aanmelden voor bezoek graag bij het parochiesecretariaat, open op 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend, telefoon 0226-31243 of per 
email secretariaat@sintjandedoper.nl  
 

Gespreksavonden over: Het Zonnelied van Franciscus van Assisi en 
de erfenis van paus Franciscus. 

 
Wat een periode van dubbele gevoelens. Aan de ene kant is er de 
rouw om het loslaten van paus Franciscus. En aan de andere kant 
vieren we een jubel- en jubileumjaar. Monseigneur de Korte, 
bisschop van ’s-Hertogenbosch benoemde na zijn overlijden dat 
‘Deze paus bewust koos voor de naam Franciscus toen hij paus werd: 
naar de heilige Franciscus van Assisi. Daarin ligt zijn inzet voor de 
armen besloten en zeker ook voor de natuur. We hopen dat zijn 
gedachtengoed nog veel mensen mag blijven inspireren.’ 
In dit jubeljaar ‘Pelgrims van Hoop’ wil ik graag dit gedachtengoed 
met u delen. Uit het 800 jaar oude Zonnelied van Franciscus, dat 
begint met de regel: Laudato Si en uit de 10 jaar geleden geschreven 
encycliek Laudato Si spreekt hoop. Hoop voor de wereld maar ook 
voor ons. En door ons. Want het is ook een oproep om mensen van 
goede wil te zijn, die met respect en eerbied omgaan met wat ons 
gegeven is.  
Op 5 juni aanstaande hoop ik u iets te mogen vertellen over de 
achtergrond van Franciscus van Assisi en de inhoud van zijn 
Zonnelied en op 12 juni wil ik u graag laten delen in de inspiratie die 
Paus Franciscus ons juist in dit jubeljaar wil meegeven. De twee 
avonden zijn een geheel, maar kunnen ook afzonderlijk worden 
gevolgd. U bent van harte welkom!  
5 en 12 juni van 20.00 tot 21.30 uur in Kloosterhof,  
inloop om 19.45 uur.          Tot dan, 

Geeske Leek 

mailto:secretariaat@sintjandedoper.nl


 

Rondom de Doper - 25 -

  

ZOMAAR WAT VRIJWILLIGERS 

 
Joke knapt de bloemstukken nog 
even op voor de zondag. 
‘Bedankt voor de bloemen!’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectantencollege en partners op het water 
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FAMILIEVIERING VAN ZONDAG 11 MEI MOEDERDAG 

Het thema was: Liefde! De liefde voor onze eigen moeders, maar ook 
de liefde voor de moeder van ons allemaal, Maria. 
 

knutselopdracht na de viering 
 
 
 

 
              een groet aan Maria, en  
kaarsen aangestoken met een gebed 
voor alle moeders 

 
 
 
 
 

aan het einde van de viering voor alle 
moeders een mooie roos 

 
 
 

De eerstvolgende Familieviering is zondag  12 oktober om 12.00 uur, 
en dank aan alle vrijwilligers rondom de familieviering 
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 UITNODIGING SINT JANSFEEST 
 

Woensdag 25 juni om 19.00 uur 

Eucharistieviering  

m.m.v. Ritmisch koor 
 

Na de viering koffie/thee met traktatie 

in Kloosterhof 

 

met elkaar kennis testen en de strijd 

aangaan 

 

onder het genot van een borrel en een hapje 
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IN MEMORIAM  

Dave Nan (1970-2025) 
Hij werd geboren als oudste zoon van Wim en Ellen Nan, groeide op 
in Zuid-Scharwoude en is de buurt trouw gebleven. Samen met zijn 
ouders, zus en broer vormden ze een mooi gezin. Hij hield erg van de 
gezelligheid, was sociaal en stond altijd klaar om de ander te helpen. 
Al op jonge leeftijd kreeg hij te maken met ziek zijn, en dat heeft hij 
zijn hele leven meegedragen. Hoewel dat lang niet altijd makkelijk 
was, zocht hij er zijn eigen weg in. Soms geholpen door anderen om 
zijn gezondheid weer op peil te brengen. Hij was gek van het water 
en varen met de boot. En hij had een allerbest maatje in zijn hondje. 
Dave was geen klager, en hulp vragen zat niet in zijn aard. Hij kon 
eigenwijs en eigengereid, maar wanneer het erop aan kwam was hij 
er wel voor je. Veel te vroeg is er aan zijn leven een einde gekomen. 
 
Cees van der Molen (1940-2025) 
Cees is geboren en opgegroeid in Egmond-Binnen in een druk 
bakkersgezin. Na de ambachtsschool ging hij in militaire dienst, en 
daarna rolde hij de horeca in. Hij werkte op de kermis, in De Oude 
Prins en bij Extase in Bergen. Hij genoot van de gezelligheid en van 
de mensen; daar bloeide hij van op. Hij was een horeca-man in hart 
en nieren. Hij leerde Vronie kennen op de kermis in Zuid-
Scharwoude en trouwde met haar. Ze gingen wonen aan de 
Hulststraat en kregen een mooi gezin met kinderen, schoonkinderen 
en later kleinkinderen. Na zijn pensioen kluste hij veel bij Maskerade 
en bij de kinderen. Hij genoot van de mooie reizen die ze maakten. 
Hij was een trotse opa die genoot van de kleinkinderen. Na zijn 
tachtigste begonnen de gezondheidsproblemen. Hij knokte tot het 
einde toe om erbij te blijven en heeft alles gegeven wat hij had. We 
nemen afscheid van een man die zijn leven lang hard werkte, die 
genoot van zijn gezin, van zijn werk, van het klussen en van een 
wijntje. Een lieve man, een sterke man. 
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VIERINGEN IN DE PAROCHIE SINT JAN DE DOPER 
 

24 – 25 mei: 6e zondag van Pasen 
 

Zaterdag 24 mei om 19.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,  
lector: G. Leek 
 

Zondag 25 mei om 10.00 uur: Eucharistieviering 1e Heilige 
Communie m.m.v. Sarah en Deborah 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: M. Beers, 
misdienaars: Thomas van Diepen, Deborah Noronha, Kevin Buter 
 

Maandag 26 mei om 19.00 uur: Maria lof 
 

Dinsdag 27 mei om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 28 mei om 19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 29 mei om 10.00 uur: Eucharistieviering Hemelvaart van 
de Heer   
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: L. Kamp, 
misdienaars: Thijs Beijers, Vanity Smit, Thimothy Noronha 
 

Vrijdag 30 mei om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

Vrijdag 30 mei om 14.30 uur: Huwelijksviering van Jaap Witte en 
Tiny van Straaten 
 

 

31 mei – 1 juni: 7e zondag van Pasen 
 

Zaterdag 31mei om 19.00 uur: Eucharistieviering 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: T. Beers 
 

Zondag 1 juni om 10.00 uur: Eucharistieviering Teken van Eenheid 
m.m.v Yvonne Leek 

We vieren het 10 jarig jubileum van pastoor Bruno  
bij ons in Langedijk 

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,  
lector: R. Mulder, misdienaars: Anthony Oosterling, Noah Noronha 
Clair Noronha 

Na de viering is er koffie/thee drinken buiten op het plein 
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Maandag 2 juni om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 3 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 4 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering Monument van 
Troost m.m.v. Margreth Koning 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: P. Reus, 
misdienaars: Jetske Rood, Sanna Mulder, Swanieke Hartholt 
Het herinneringskruisje wordt teruggeven aan de familie van: 
  Arie Bergen  Riet Spaans-Louwen 

Na de viering is er koffie/thee drinken 
 

Donderdag 5 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 6 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

 

7 - 8 juni: Hoogfeest van Pinksteren 
 

Zaterdag 7 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering  m.m.v. Ritmisch 
koor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: uit de 
werkgroep, misdienaars: Sarah Noronha, Clarissa Hartholt, Eduardo 
Schelhaas 
 

Zondag 8 juni 1e Pinksterdag om 10.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Judith Brandsma en Marion Goedhart 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: M. Grootjes, 
misdienaars: Sjoerd Brandsma, Deborah, Noronha, Jonas Beers 
 

Maandag 9 juni 2e Pinksterdag om 10.00 uur: Eucharistieviering 
Heilige Maria, Moeder van de kerk 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: J. Smidt 
 

Dinsdag 10 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 11 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering  
 

Donderdag 12 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 13 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering  
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14 - 15 juni: Heilige Drie-Eenheid 
 

Zaterdag 14 juni is er geen viering vanwege de Priesterwijding 
 

Zondag 15 juni om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Gregoriaans koor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector:  
R. Brammer, misdienaars: Jetske Rood, Vanity Smit, Kevin Buter 
 

Maandag 16 juni om 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 17 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 18 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering  
 

Donderdag 19 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 20 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering toediening van het 
sacrament van het Heilig Vormsel m.m.v. seminaristen 
Voorganger: Mgr. J. Hendriks, pastoor B. Sestito, koster: Paul Bergen, 
lector: vormelingen, misdienaars: Thijs Beijers, Thimothy Noronha, 
Noah Noronha 
 

 

21-22 juni: Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus 
 

Zaterdag 21 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering   
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, 
lector: C. Engwerda 
 

Zondag 22 juni om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch 
koor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: uit de 
werkgroep, misdienaars: Anthony Oosterling, Sanna Mulder, Clair 
Noronha 
 

Dinsdag 24 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 25 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering ‘Sint Jansfeest’ 
m.m.v. Ritmisch koor 
Voorganger: pastoor B. Sestito, misdienaars: Jetske Rood, Swanieke 
Hartholt, Clarissa Hartholt 
 



 

Rondom de Doper - 32 -

  

Donderdag 26 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor 
ouderen 
 

Vrijdag 27 juni om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 

 

28 - 29 juni: Heilige Petrus en Paulus 
 

Zaterdag 28 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering   
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: A. Beers 
 

Zondag 29 juni om 10.00 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: GJ. de Haas, 
misdienaars: Sarah Noronha, Eduardo Schelhaas, Jonas Beers 
 

 

Maandag 30 juni 0m 19.00 uur: Stille aanbidding 
 

Dinsdag 1 juli om 9.30 uur: Eucharistieviering 
 

Woensdag 2 juli om 19.00 uur: Eucharistieviering Monument van 
Troost  
Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector:  
H. Tesselaar, misdienaars: Sjoerd Brandsma, Deborah Noronha, 
Kevin Buter 
 

Donderdag 3 juli om 9.30 uur: Ziekendag 
 

Vrijdag 4 juli om 9.30 uur: Eucharistieviering  
 
 
 
 

Vieringen Buitenzorg 
Donderdag 12 juni om 16.15 uur 
 
Kerkwerken 
Dinsdag 10 juni: de dames T. Wit, L. Bruin, R. Haazelager, J. Smit,        
A. Veldman, M. Swager, B. Mathot, A. Alem 
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MISINTENTIES 
 

Zaterdag 24 mei 
Familie Zut-van der Veer; Jenne en Tiny Kramer-van der Gragt. 
 

Zondag 25 mei  
Familie Masteling; Bep Bulte-Hoogwater; Ria Henselmans-Koopman; 
Cor Groen en Annie Groen-Goudsblom, dat zij rusten in vrede; 
familie Mol-Louter; bedroefd dat oma vandaag niet bij de eerste 
communie van haar kleinkinderen Jann en Iris kan zijn, in liefdevolle 
herinnering Carina Stoop-Vonk; we vieren de jaardienst van Arie 
Bergen en Riet Spaans-Louwen. 
 

Donderdag 29 mei  
Voor onze Pastoor Bruno 15 jaar priester; Wim Kraakman; Joop 
Banis; Cor Kortekaas; Piet en Trees Rietveld-Mooij. 
 

Zaterdag 31 mei 
Jenne en Tiny Kramer-van der Gragt. 
 

Zondag 1 juni 
Jan Ignatius en Gre Ignatius-Selij; Truus Bruijn; Siem Entius en Geer 
Entius-Berkhout; onze Missionarissen; levende en overleden leden 
van Sint Barbara; familie Kramer-Bot; Bep Bulte-Hoogwater 
Simon Bruno Goedhart; familie Volkers; Jaap en Annie Dekker-van 
Kleef. 
                                                                                       

Woensdag 4 juni 
Jan en Agnes Kos-van der Veer en kleindochter Leonie; Piet Terpstra; 
Herman Overtoom en dochter Irma; Wim en Ellen Nan-Veldman, 
zoon Dave en Hans de Nijs; Jaap en Nel Beers-van Kleef, schoonzus 
Betsie en zus Coby; Els Traa-Schavemaker; onze Daniëlle, ouders 
Paul en Aaltje Bergen-Bien, Jan en Maartje Blom-Korstman en 
overleden familie; Arie en Nel Bruin-Beemsterboer, Ben, Adriaan, 
Joop, Riet en Gerard Bruin; Jack en Jackie Buter. 
 

Donderdag 5 juni 
Cor Kortekaas en Cees Louwen; Cor Wokke; Piet en Trees Rietveld-
Mooij; Wim Kraakman. 
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Zaterdag 7 juni 
Familie Bruin-Kunst en familie Bruin; Cor en Gury Nan-van der Vliet; 
onze Daniëlle, ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien, Jan en Maartje 
Blom-Korstman en overleden familie; Astrid Bruijn-Offermans en 
Jaap en Co van Helden-van Beek; Herman Overtoom en dochter 
Irma; Piet Hink; Jenne en Tiny Kramer-van der Gragt. 
 

Zondag 8 juni  
Tiny en Kees Groen-Stam en zoon Gerard; familie Stam en ouders 
Kos-Kos; Bep Bulte-Hoogwater; Dick Kamp; Ton Koppes; familie Mol-
Louter. 
 

Donderdag 12 juni Buitenzorg 
Dirk Leegwater, zoon Michel, schoonzoon Joop en om zegen over de 
gezinnen. 
 

Donderdag 12 juni 
Piet en Trees Rietveld-Mooij; Cor Kortekaas; Wim Kraakman. 
 

Zaterdag 14 juni 
Jan Brink; Jenne en Tiny Kramer-van der Gragt. 
 

Zondag 15 juni 
Arie Bergen en overleden familie en zegen over zijn gezin; Cor en 
Dorothea Masteling-Oud en hun kinderen Freek, Hanna, Antoon, 
Jan, Nic en Cor; Stef en Riet Beers-Bleeker, John Ignatius Repi; Piet 
en Gon Beers-van der Vliet; familie Kramer v.d. Berg, uit 
dankbaarheid en zegen voor de toekomst; Bep Bulte-Hoogwater; 
Joris Ruijter en zoon Sjors, familie Ruijter-Bleeker; Dick Kamp; Jaap 
en Jo Bruijn-Tetteroo; Wim en Annie Bleeker-Appelman, Jan en 
Annie Huitema-Rijper, dochter Esther, Peter, Jack en Gertruud; we 
vieren de jaardienst van Jan Ignatius. 
 

Donderdag 19 juni 
Cor Wokke; Piet en Trees Rietveld-Mooij; Cor Kortekaas; Wim 
Kraakman. 
 

Vrijdag 20 juni 
Jan Leek. 
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Zaterdag 21 juni 
Martien en Geer Zijp-Smit en schoonzoon Nico; Jenne en Tiny 
Kramer-van der Gragt. 
 

Zondag 22 juni 
Herman Overtoom en dochter Irma; Piet Hink; Bep Bulte-Hoogwater; 
Cor en Gury Nan-van der Vliet; onze Daniëlle, ouders Paul en Aaltje 
Bergen-Bien, Jan en Maartje Blom-Korstman en overleden familie; 
Nic en Corrie Brammer-Noordstrand; Cor en Veronica Veldman-
Goedhart; Hennie Tesselaar; Astrid Bruijn-Offermans en Jaap en Co 
van Helden-van Beek; Cor Groen en Annie Groen-Goudsblom, dat zij 
rusten in vrede; Jan brink en Corrie Brink-Neuteboom. 
 

Donderdag 26 juni 
Arie Groot en Anne Groot-Elswijk; Piet en Trees Rietveld-Mooij; Ria 
Henselmans-Koopman; Vrony Hink-Tak en zegen over het gezin en 
familie Hink-Tak; Cor Kortekaas; Dennis en Adam, Jan en Nel 
Blokdijk; Wim Kraakman. 
 

Zaterdag 28 juni 
Jan en Nel Mettes en hun dochter Elles; Jenne en Tiny Kramer-van 
der Gragt. 
 

Zondag 29 juni 
Jan Ignatius en Gre Ignatius-Selij; familie Masteling; Bep Bulte-
Hoogwater. 
 

Woensdag 2 juli 
Jan en Agnes Kos-van der Veer en kleindochter Leonie; Herman 
Overtoom en dochter Irma; Wim en Ellen Nan-Veldman, zoon Dave 
en Hans de Nijs; Els Traa-Schavemaker; onze Daniëlle, ouders Paul en 
Aaltje Bergen-Bien, Jan en Maartje Blom-Korstman en overleden 
familie; Jack en Jackie Buter, en overleden familie Buter-Put. 
 

Donderdag 3 juli 
Cor Wokke; Piet en Trees Rietveld-Mooij; Cor Kortekaas en Cees 
Louwen; Wim Kraakman. 
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FORMULIER OM MISINTENTIE OP TE GEVEN 

 
Naam overledene(n)…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tekst bij bijzondere 
gelegenheid:……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Datum waarvoor de intentie wordt aangevraagd: 
 
………………………………………………….. ……………………………………………….. 
 
………………………………………………….. ………………………………………………… 
 
…………………………………………………… …………………………………………………. 
 
……………………………………………………. ………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. ……………………………………………….. 
 
………………………………………………….. ………………………………………………… 
 
Opgegeven door: 
Naam:  _______________________________________________ 
 
Telefoon: _______________________________________________ 
 
Email:  _______________________________________________ 

Email uitsluitend voor toezending bevestiging 
 
Kosten van een misintentie zijn € 10,00. U kunt dit contant betalen of 
overmaken naar bankrekening NL 95 RABO 0346 6002 00 t.n.v. RK parochie 
St. Jan de Doper te Noord-Scharwoude o.v.v. ‘misintentie + naam’ 
Of de intentie wordt gelezen van het tegoed van het afscheid. 
 

Inleveren bij het parochiesecretariaat 


